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Beste Buurtgenoten, 
Eindelijk, de zomervakantie is in aantocht. Na twee jaar “op de rem leven” vallen 
eindelijk veel beperkingen weg en geeft de huidige situatie ons weer ruimte en 
bewegingsmogelijkheden om er op uit te gaan. 
 
Dat heerlijke voorbereidingsgevoel was ook duidelijk waarneembaar in 
verschillende straten in onze eigen wijk. Veel eigenaren van caravans, campers, 
omgebouwde busjes e.d. zijn druk doende hun tijdelijk vakantieverblijf op wielen 
vertrek klaar te maken voor hun jaarlijkse gezinsuitstapje, en gelijk hebben ze. 
 
Maar vóór die ‘grotevakantietrek’ hebben we nog een leuke activiteit namelijk de 
eerste ZomerMarkt van buurtvereniging Sportpark II. Een mooie gelegenheid om 
al uw overtollige, veel te lang bewaarde spullen, op deze markt te verkopen voor 
extra vakantiecenten. Details verderop in dit boekje, en ook via flyers en social 
media. Houd uw (digitale) brievenbus dus in de gaten. En doe mee!! 
 
Verder moet vooral u nu meteen zaterdag 17 september blokken in uw agenda.  
In dit boekje alvast een tipje van de sluiter hoe we het 85 jarig jubileumfeest van 
onze vereniging  gaan vieren.  
 
Ook in deze uitgave aandacht voor de ALV, interviews, een nieuw redactielid, 
leuke verhalen en aandacht voor de contributie. Voor nu alvast veel leesplezier 
en voor straks, een zonnige maar vooral  een verdiende vakantie gewenst. 
 
Rinie Smits 
Vice-voorzitter Buurtvereniging Sportpark II 
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Colofon 
De antwoorden van geïnterviewden en columns geschreven door onze columnisten 
vertegenwoordigen een mening. Dat betekent niet dat die mening per definitie ook de 
mening van het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II is.  
 
Schrijvers: Jan Brouwer, Esther Elshof, Jacques de Gruijter, Rinie Smits, Monique 
Verschuren, Jos Wiltschut 
Eindredactie en lay-out: Monique Verschuren 
Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij GGz Breburg locatie Breda.  
 
Bankgegevens: ING IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II  
Website: www.sportpark2.nl 
Kopij voor buurtboekje en E-mail: info@sportpark2.nl 
Bestuur buurtvereniging: 
Voorzitter: Robèrt Snelders Penningmeester: Marc Bastiaansen Vicevoorzitter: 
Rinie Smits Secretaris: vacature Lid: Marco Schill 
Vacature voor nog een bestuurslid, meld je aan om eens kennis te maken! 

www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII     @buurtverenigingsportpark2 
www.twitter.com/sportparkII 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

Holistisch Energetische Massage 
KIOM Massage 
Hotstone Massage 
Ayurvedische Massage 
Chinese Voetreflexmassage 
Rug-, nek- en schoudermassage 

 
Ben je druk en wil je onthaasten, zit je niet lekker in je vel en wil je 

ontspannen, heb je lichamelijke klachten en wil je je vitaler voelen? 

Massage biedt een moment van rust en aandacht voor jezelf. 

 
Locatie: Sikkelstraat 38, 4818 EJ  Breda 

telefoon: +31 (0)76 522 5542, mobiel: +31 (0)6 15 08 63 81 
website: www.elmassagepraktijk.nl  e-mail: info@elmassagepraktijk.nl 

 

http://www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
http://www.twitter.com/sportparkII
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Zomermarkt zaterdag 2 juli 2022 
Op zaterdag 2 juli is er een heuse zomermarkt in de buurt! Je kunt er terecht voor 
nieuwe en gebruikte spullen, je kunt zelf spullen verkopen en er zijn activiteiten 

voor de kinderen.  
 
De markt concentreert zich rond de 
speeltuin aan de Achillesstraat. Hier 
worden marktkraampjes weggezet. Ook in 
omliggende straten zullen spullen 
aangeboden worden. Dus maak een 
wandeling door de buurt en neem een tas 
en geld mee! Wie weet kom je wel thuis 
met die ene leuke vintage lamp, of dat 
stepje voor je neefje. 
 
Wil je zelf een kraampje huren? Neem dan 
contact op met het bestuur. De huur van de kraam wordt doorberekend. Een 

kraam kost € 25 en is 4 meter breed. Daar 
kun je veel spullen op kwijt! Heb je geen 
geld voor een kraampje? Neem dan je 
kleedje mee en spreidt daar je spullen op 
uit. Meldt je wel even aan van tevoren. 
 
Aanmelden voor een kraampje of plekje 
kan tot 17 juni via info@sportpark2.nl of via 
tel. 0613089087 (Robert), 0613253173 
(Marco), 06 45156405 (Rinie).  

   

mailto:info@sportpark2.nl
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Onze buurtgenoten 

Door Esther Elshof 
 

KAPPER YOUP 25 jaar op de Poolseweg 
Het had weinig gescheeld of onze kapper Youp had in het onderwijs gezeten. Drie 
maanden vakantie leek hem wel wat. Gelukkig hadden ze niet veel leraren nodig 
in de jaren tachtig. Dus moest hij wat anders. Iets pragmatisch doen met zijn 
handen wat altijd nodig blijft. Het werd kapper. Eerst heeft deze aardige kapper 
bij de kapperszaak De Reijt gewerkt, voordat hij besloot voor zichzelf te 
beginnen.  
 
Uiteindelijk kwam hij terecht op de Poolseweg nu naast de fietsenzaak. Eerst zat 
er links van hem nog een bakker en als je de straat uitliep kwam je bij de Albert 
Heijn uit. Goede doorloop dus. Dat is nu iets minder. Mensen lopen minder door 

de straat en je moet maar net 
weten dat hier een hele 
goede herenkapzaak zit. 
Klein maar gezellig. Er staat 
een oranje/rode bank en 
twee kappersstoelen met 
moderne spiegels. En 
natuurlijk  kapper Youp 
himself. “Als je iets doet, 
moet je het goed doen”, is 
zijn uitspraak. En dat doet hij. 
Scheren doet hij niet. “daar 
moet je echt veel klanten 
voor hebben om het goed te 
kunnen blijven doen”, zegt hij. 
Al heeft hij het vroeger wel 
gedaan. 
 
Maar voor een gezellig praatje 
moet je wel bij hem zijn. Zo 
kent hij vele wijkbewoners en 
vele verhalen. Maar… wat je 
aan hem in de zaak vertelt, 
blijft in de zaak. Dus heb ik 
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geen sappige verhalen over klanten gehoord. En zo hoort het ook.  
 
Youp noemt zichzelf een no-nonsense kapper. Geen ingewikkeld computer-
systeem. Je belt gewoon voor een afspraak en dat is het. Hij kapt alleen heren, 
daar is hij het beste in. Al jaren sponsort hij onze buurtvereniging en is een grote 
vriend van Sinterklaas waardoor hij altijd de kindertekeningen bij hem ophangt. 
 
Hij heeft het nog steeds naar zijn zin. Aan stoppen denkt hij nog lang niet. Kappen 
is echt een sociaal gebeuren. “Je komt met allerlei mensen in aanraking. Van een 
professor tot een putjesschepper en allemaal hebben ze een eigen verhaal.” Elke 
dag komt hij vanuit België zo’n 50 km hiervandaan naartoe rijden. Tenminste op 
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De andere dagen is hij dicht.  
 
Of hij gewoon met vakantie kan. “Nou en of, de zaak gaat dan dicht. Mijn vaste 
klanten vertel ik het altijd van tevoren en die wachten gewoon”. Zijn favoriete 
vakantiebestemming is naar de zon. Denk aan Italië, Frankrijk, Spanje. 
Mountainbiken zijn grote hobby. Daarvoor gaat hij naar Leuven. Daar zit een 
tourclub waar regelmatig toertochten worden gehouden.  
 
Corona was een verschrikkelijke tijd: 24 weken dicht en hij verloor klanten. 
Gelukkig weten nieuwe klanten hem weer te vinden, want hij heeft sinds kort 
een website. Kapper-breda-youp-herenkapper-barbier.business.site. Voor wie 
dat te lang vindt: via google is hij snel te vinden onder herenkapper.  
 
Dit jaar bestaat de zaak 25 jaar en is hij veertig jaar kapper. Een feestje waard! 
Stoppen doet hij niet. Als de buurtvereniging 100 jaar is, dan stopt hij pas. 
Gelukkig maar, want nog meer ondernemers uit de wijk maakt het er niet 
gezelliger op. 
 
Dus heren, neem een kijkje bij deze aardige kapper op de Poolseweg. 
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Pasen 2022 
Op zondag 17 april was het zo ver: er konden weer paaseieren gezocht worden. 
Dit keer op een andere locatie dan voorgaande jaren en dat beviel de Paashaas 

goed. Alle kinderen en hun ouders wisten de weg naar de nieuwe locatie te 
vinden en iedereen ging gewapend met mandjes en tassen op zoek naar de 
eitjes. De ouders dronken een kopje koffie en namen vast een chocolade eitje.  

 
Toen alle eieren 
waren 
gevonden 
begon de loting. 
Spannend! 
Werd jouw 
nummer ook 
omgeroepen? 
Uiteindelijk 
gingen alle 
kinderen met 
wat lekkers 
naar huis. 
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Jetleg  
Door Jacques de Gruijter 

 
Ik heb er een, niet zo’n hele grote, maar toch. ’n Jetleg. 
Heel vroeger, toen ik nog een klein blond jongetje was, heb ik met mijn ouders en 
broers en zus ’n jaartje in California gewoond. Ik was toen zes en leerde al 
spelenderwijs Engels op school.  
 
Toen het jaar om was, vlogen we met zo’n enorme Jumbojet terug naar 
Nederland. Ik weet nog dat mijn ouders klaagden over een jetlag. Ik wist 
natuurlijk wat dat was, want ik had een jaar kleuterschool Engels achter de rug. 
Maar ik had daar niet zo’n last van want ik had tenslotte maar korte beentjes en 
plek genoeg in het vliegtuig. 
 
Nu, 50 jaar later zijn we in Canada geweest om Margo te bezoeken, een vakantie 
te vieren en haar mee terug te nemen naar Nederland. Ze heeft 5 maanden 
wonen en leven en studeren aan de universiteit in Canada achter de rug. Affijn, 
daar gaat dit verhaaltje niet over, we hebben het geweldig gehad en zijn met 
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Pinksteren terug gevlogen. De heenweg valt wel mee, maar de terugweg valt 
zwaar tegen. Dan krijg je een jetlag was mij al door een reislustig neefje 
ingefluisterd. We vlogen in de avond en door de nacht en in de ochtend kwamen 
we aan in Nederland. Ik ga gewoon slapen in het vliegtuig had ik mezelf 
voorgenomen en dan zien we dat 6 uur tijdverschil wel.  
 
Nou dat viel tegen…., ik zat met m’n grote lijf in ’t midden met aan de ene kant 
een Spaanse dame en aan de andere kant een meneer die ik niet gesproken heb.  
En eigenlijk ook niet gezien heb, want hij zakte met z’n kleine lijf (hij wel) in een 
soort van hoody en er was nog ergens een dekentje over hem heen gedrapeerd 
en op ’n korte oprisping na dat er even een kip-achtige substantie in ’n te krap 
bakje werd geserveerd en meneer heel even wakker was, heeft meneer liggen 
pitten. Geen jetlag voor hem dus.  
 
Ik was wakker, en ondertussen was ook de Spaanse mevrouw gaan slapen. Ik was 
nog steeds wakker en de stoelleuning voor me werd naar achteren gegooid en 

ook daar werd geslapen, 
en ik zat klem met m’n 
benen. En meneer naast 
me kende geen gène en 
liet z’n bolletje rustig 
zakken mijn kant op. 
 
Ik zat helemaal klem en 
heb als een 
gameverslaafde uur na 
uur Angry Birds zitten 
spelen op het schermpje 
wat vlak voor m’n neus 
zat. Wat ’n ellende. 
 
M’n benen deden zeer en 
die sliepen als enigen aan 
mijn grote lijf wel zo’n 
beetje. Ze tintelden in 
ieder geval. En ik dacht bij 
mezelf… Nu heb ik twee 

jetlegs       
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Je huis verduurzamen: subsidie is verruimd 
De energieprijzen rijzen de pan uit. Misschien heb je het nog niet gemerkt, omdat 
je nog een vast tarief betaalt. Maar zodra dit vaste tarief vervalt, ga je 
waarschijnlijk 2x zo veel betalen! Ai! 
 
Wat kun je doen? Er zijn best wat mogelijkheden om te doen. Als je hierover 
advies wilt, klop dan eens aan bij Bres (o.a. in de Greenhopper). Weet je al wat je 
wilt, maar weet je nog niet hoe je het moet financieren? Dan kun je terecht bij 
www.rvo.nl voor meer info. Zo is er een ISDE-subsidie voor energiebesparende 
maatregelen. Eerst kon je deze alleen krijgen als je minimaal 2 maatregelen nam, 
dit is nu veranderd. Ook als je maar 1 maatregel neemt (bijvoorbeeld isolatie) 
dan kom je al in aanmerking voor subsidie! Mooi meegenomen toch? 
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Kort verslag ALV buurtvereniging Sportpark II 
Gehouden activiteiten 
De activiteiten over 2021 waren allemaal een succes en zullen voor zover 
mogelijk ook dit jaar doorgang vinden. In 2021 hebben we de volgende 
activiteiten gehouden: Pasen-Halloween-Sinterklaas-Kerstmis 
 
Activiteiten voor 2022 
Voor 2022 hebben we de volgende activiteiten op het programma: Pasen-
zomermarkt-jubileumfeest-Halloween-Sinterklaas-Kerstmis 
Het bestuur heeft uitgesproken het 85 jaar van de vereniging dit jaar in 
september met alle buurtgenoten te vieren. (activiteit staat in de steigers) 
 
Bestuursleden  
De herverkiezingen van de huidige bestuursleden zijn als volgt verlopen: er 
hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. De functietermijn van de voorzitter 
wordt verlengd met wederom een jaar. De volgende leden hebben zitting in het 
bestuur (termijn nog lopend): penningmeester Marc Bastiaansen; leden Rinie 
Smits (vicevoorzitter) en Marco Schill. Door de verhuizing van Ritchie Piessens 
(eind 2021), is de functie van secretaris vacant en hoopt het bestuur snel een 
opvolger in het bestuur tot te voegen.  
 
Financiën  
Kascommissie: aan de penningmeester is decharge verleend over het financieel 
gevoerde beleid in 2021. 
Contributie: Voor het jaar 2022 is contributie definitief vastgesteld op 12,50 euro 
per gezin per jaar. 
 
Aantal leden 
De vereniging telt nu 250 leden. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om het 
aantal leden in 2022 te laten toenemen middels een huis aan huis activiteit.  
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Sportparkse (Smakelijke) Pennenvruchten 
Door Jos Wiltschut 
 
VAN DICHTEN COMT MI CLEINE BATEN (een soort van introductie) 
Van dichten comt mi cleine bate (Poëzie levert mij weinig voordeel). Die liede 
raden mi dat ict late (Mensen adviseren mij het niet te doen) Ende minen sin niet 
en vertare (En mijn geest er niet mee vermoeien). Dit zijn de eerste regels van een 
middeleeuwse Marialegende. Maar mij is een gedicht wel van nut geweest. En 
wel mijn allereerste gedicht. Ik schreef dat in wanhoop (juli 1966) bij het laatste 
proefwerk Natuurkunde. Ik moest op mijn eindrapport minimaal een 4 halen. 
Dan kon ik over en mocht (behalve wiskunde, maar dat is een ander verhaal) de 
exacte vakken verlaten. Ik zou in klas 5 en 6  mij vooral op talen richten 
(Nederlands, Grieks: proza én poëzie, Latijn: proza én poëzie, Engels, Frans en 
Duits). Het proefwerk ging over lenzen (holle en bolle lenzen, convergerend en 
divergerend). Toen ik de vragen zag, begreep ik niet eens wat er gevraagd werd. 
Nu vraag ik me af: desinteresse of echt onbegrip? Ik schreef een gedicht waarin ik 
de Muzen te hulp riep en de termen over lenzen verwerkte. Dat leverde ik als 
antwoord op de gestelde vragen bij de lerares in. Ik kreeg een 4 en ging over. 
Toen ik het gedicht een paar jaar geleden terugvond, schaamde ik mij voor de 
slechte kwaliteit ervan. Toch hield ik als leraar deze gebeurtenis mijn leerlingen 
voor als ze zuchtend bezig moesten zijn met gedichten. “Dat heeft toch geen 
enkel nut, meneer” was hun meest uitgesproken klacht.  
 
Ik heb vanaf mijn zeventiende gedurende zes jaar veel geschreven (gedichten en 
andere teksten). In ‘gemarmerde’ schriften. In de eerste jaren met 
aantekeningen van mijn leraar Nederlands, Harrie Kapteijns. Van zijn lessen, met 
name over literatuur, heb ik genoten en later heb ik zijn stijl van lesgeven 
onbewust nagevolgd. Toen ik na  42 jaar lesgeven (eerst 3 jaar in Eindhoven en 
Helmond, daarna 39 jaar, vanaf 1973 tot 2013 aan het Newmancollege in Breda) 
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met pensioen was, besloot ik de enorme stapels papier in mijn werkkamer op te 
ruimen. Daarbij vond ik de oude gemarmerde schriften terug. Ik las ze, bewerkte 
ze en vulde ze aan met nieuwe gedichten. Samen met wat andere teksten (met 
name aforismen) vormen ze een soort testament/autobiografie voor mijn 3 
kinderen Frank, Joost en Paul) en 4 kleinkinderen (Valentijn, Dominic, Jonas en 
Janna). Mijn vrouw, met wie ik in juni 1973 getrouwd ben, zorgt voor het laten 
drukken. Samen met een aantal delen met de geschiedenis van mijn ouders die 
12 jaar (1946 – 1958: Semarang en Bandung) in Indonesië woonden, staan 
inmiddels 5 delen onder de noemer ’Een reis terug’ in de kast. Ook probeer ik 
onze veelbewogen geschiedenis op papier te krijgen in dezelfde reeks. 
 
Wellicht komen er later meer anekdotes over onze wederwaardigheden (onder 
andere over de ruim 30 jaar vrijwilligerswerk in astmakampen, eerst van het 
toenmalige Nederlands Astma Fonds en daarna in de eigen stichting De 
Luchtballon). En over de honderden uilen die in ons huis wonen. En anekdotes 
over bijzondere gebeurtenissen in het onderwijs. 
 
Ik wil het gaan hebben over een van mijn hartstochten, namelijk het schrijven 
van gedichten. Meestal zonder rijm, want dat is absoluut geen voorwaarde voor 
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een gedicht sinds de jaren 50. Ritme, beeldend taalgebruik, alliteratie (= 
beginrijm, zoals in vlug, veilig en voordelig; Lucky Luke, Brigitte Bardot ; Kwik, 
Kwek en Kwak ; Liesje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindelaan, enzovoort). 
 
In het bijzonder vind ik het leuk om regelmatig een haiku te schrijven. Een haiku 
is een drieregelig gedicht, met achtereenvolgend 5 – 7 en 5 lettergrepen. De 
vorm, waarvan niet afgeweken mag worden, stamt uit Japan. Het is niet zomaar 
een gedicht. Het gaat vooral om de verwondering en soms een bijna kinderlijke 
verbazing. Een haiku lezen betekent niet zoeken naar de diepere betekenis (die 
er wel is), maar vooral het voelen van wat er staat. En stilaan zal de bedoeling, de 
sfeer, de emotie overkomen. Vaak is de natuurimpressie de basis, de aanleiding. 
En de gedachte die daarbij opkomt. Ik geef een paar die ik zelf geschreven heb. 
 
UKRAINE    TREKVOGELS 1  
vogel zingt vrijheid   schreeuwende vogels 
vergeefs voor dode oren   protesten hoog in de lucht 
doof zwijgt het slagveld   (01 06 22) winter nadert snel    (24 06 08) 
 
WOLKEN    VOORBIJ 
beelden van wolken   in tijd vervluchtigd 
wollig luchtruim van tinten                vergaan in vergetelheid 
grijs en wit denken    (06 09 2021) vat rest vol leegheid (06 09 21) 
              
DODE VOGEL     WEERLOOS 
roerloos ligt hij daar   een blad in de herfst 
zijn vleugels geknakt tot dood  trillend alleen aan een tak 
nooit meer klinkt zijn zang   (22 02 19) de wind heeft vrij spel    (24 03 20) 
 
EENZAAMHEID 
blad niet gevallen 
zwart afstekend tegen sneeuw 
alleen aan een tak       (26 03 20)                                     

                                             
ALLES EEN 
vlam danst traag het vuur 
brandt schaduwen in mijn hand      
koud en warm gelijk     (15 04 20)                         
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Bij mij zijn de haiku’s vaak vervuld van weemoed. Maar poëzie kan ook anders zijn. 
Hoewel? Hier wat gedichten over dierenlief en -leed. Met en zonder rijm 

 
KROKODILLENTRANEN 
een krokodil heeft liefdesverdriet 
en huilt zijn grote natte tranen  
in de rivier hangen lange lianen 
en niemand die iets van hem ziet  (11 1970) 

 
DE ZEE   en als je antwoordt: 
vertel vissen   een heleboel water, 
in een aquarium  knikken ze tevreden 
over de zee  en zeggen 
en ze vragen:  dan is het hier zee 
wat is zee?  zo ver wij kunnen zien   (09 1972)  
 
KIKKER 
een grote kikker zat stil op een plompenblad 
zijn bolle ogen starend naar ik weet niet wat 
het was alsof hij zo de tijd van vroeger vergat 
toen hij de overmoed van jonge jeugd nog had 
zo tijdverloren stil, verstard in niets de kikker zat 
 
hij dacht hoe mooi het leven in verleden was 
met geheimzinnige kleuren van de waterplas 
en zo vol lokkend groen het frisse lentegras 
geen oog voor de reiger die met steelse pas 
gevaarlijk sluipvoets naderde door het gewas 
 
van alle kikkertjes is slechts hij nog overgebleven  
nu overpeinst hij roerloos eenzaam zo zijn leven 
liefde en dood, geluk en pech zijn om het even 
een lange herinnering, maar hij zou alles willen geven 
om als kikkerdril opnieuw vol waterhoop te zweven                     (31 07 18) 
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Als allerlaatste een persoonlijk gedicht over heimwee naar mijn geboorteland. 
 

SNIPPERS  
ik bewaar de snippers zuinig in mijn hand 

kleine sporen terug naar het verleden land  
 

in mij zit nog steeds het kind 
gekwetst, verscholen en alleen 

dat wil dat niemand hem zo vindt 
ik kan nergens met mijn tranen heen 

 
ik hou de snippers stevig in mijn hart gevangen, 

                                   het vage spoor naar het land van mijn verlangen     (19  02  20) 
  
 
 
De (typerende) tekening is ooit gemaakt door een leerling in 6-vwo. (Maar ik weet 
niet meer wie.) Een combinatie van verschillende aspecten.  
 

EN NU DE UITDAGING:  

Stuur één eigen gedicht in. 
Daarbij is de keuze uit of een 
haiku of een gedicht over 
dieren(lief en leed) of een 
gedicht over heimwee. Als je 
wat tips wilt hebben, stuur 
het naar mij toe. Laat in ieder 
geval weten of jij zelf jouw 
gedicht geplaatst wilt zien in 
ons buurtboekje. Zo kunnen 
we samen een nieuwe rubriek 
beginnen.  
 
Jos Wiltschut  
Achillesstraat 112 (privé: 
jwiltschut@hotmail.com) 

  

mailto:jwiltschut@hotmail.com
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85-jarig bestaan vieren we op zaterdag 17 september 
Blok zaterdag 17 september in je agenda! We gaan een feestje vieren met een 
uitgebreid programma. Er komt live muziek, food trucks een springkussenfestijn 
en nog heel veel meer voor jong en oud.  
 

Locatie: op de buitenplaats van 
Tessenderlandt voor alle (oud) 
bewoners van Sportpark II.  Een 
uitgebreid programma van dit 
spektakel volgt binnenkort.  
 
Wil je meehelpen? We zoeken 
nog mensen die de bar willen 
bedienen, toezicht willen 
houden op het springkussen, zelf 
willen optreden, mee helpen 

opbouwen en afbreken 
van het festivalterrein of 
achter de schermen op de 
dag zelf? Of wil je vooraf 
meehelpen? Alle hulp en 
handjes zijn welkom. 
Meld je aan bij het 
bestuur.   
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Redacteur gezocht! 
Ben jij goed met tekst en plaatjes? En lijkt 
het je leuk om 4x per jaar het boekje te 
verzorgen? Dat kan binnenkort! Onze 
redacteur gaat stoppen.  
Weet je het nog niet zeker, en wil je eerst 
eens kijken wat het betekent? Dat kan 
ook. Neem dan contact op met de 
huidige redacteur. Dat kan via: 
moversch@yahoo.com.  

 

Contributie betalen 
We willen iedereen vragen om zijn/haar 
contributie weer te betalen. Per adres 
(dus per huishouden) is de contributie 
voor een heel jaar € 12,50. Het bedrag 
kan overgemaakt worden op: ING 
IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. 
Sportpark II. Vergeet niet je naam en 
adres te vermelden, naast ’contributie 
2022’. We zijn je weer zeer erkentelijk! 
Liever contant? Stop het gepaste bedrag 
in een gesloten enveloppe, onder 
vermelding van uw naam en adres, en 
lever dit af bij de Penningmeester Marc 
Bastiaansen (Achillesstraat 110). 

 

mailto:moversch@yahoo.com
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Namen en nummers 
Door Jan Brouwers 
 
In 2022 herdenken we in Breda ruim 110 joodse stadgenoten die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. Bij het station komt een tijdelijk 
monument. Iedereen kan aan dit monument bijdragen door voor één van de 
slachtoffers een naambordje te maken voor een herdenkingsritueel. Dit ritueel 
zal plaatsvinden op 28 augustus 2022 in de Speelhuislaan. De deelnemers leggen 
het naambordje dan op een grote plattegrond van Breda. Het is op die datum 
tachtig jaar geleden dat de joden in Breda een oproep kregen om zich te melden 
voor transport. 
 
Ook uit onze buurt zijn 
mensen weggevoerd: de 
familie Eijsman uit de 
Achillesstraat. Moeder 
Eijsman en haar twee kleine 
kinderen zijn op 3 
september 1942 in 
Auschwitz vermoord, vader 
Eijsman werd als 
dwangarbeider 
tewerkgesteld en overleed 
waarschijnlijk in maart 1944. 
 

Wil je iemand herdenken? Je 
vindt meer informatie op 
www.verhalis.nl/ 
namenennummersbreda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huizen Joodse slachtoffers   

http://www.verhalis.nl/
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Zomer in maart !! 

Door Rinie Smits 
 
Ineens lijkt de winter voorbij. Ineens is daar ook de eerste echte lentedag. Zo’n 
dag waarbij je sterk denkt: “Vanaf nu mag het weer steeds beter worden”. Het is 
eind maart en we worden verrast met een 
tsunami van prachtig voorjaarsweer. Met 
opvallend hoge temperaturen voor de tijd van 
het jaar: 20 graden en zelfs hoger. Het is 
bijzonder warm volgens onze meteorologen. 
Maar wel erg aangenaam. De vroege en 
overweldigende lentezon laat ook zijn invloed 
gelden in onze eigen buurtstraten, zoals 
Sikkelstraat en Achillesstraat. Elk jaar is het een 
genot een wandeling te maken in deze straten en 
daar te zien hoe de bomen in een betrekkelijk 
korte tijd zo’n explosieve ontwikkeling 
ondergaan: met knoppen die openbarsten in 
prachtige bloesem. Voor de opvallende amateur 
fotograaf ongetwijfeld een bijzonder plaatje om 
vast te leggen en in bezit te hebben. 
 
Languit in een comfortabele tuinstoel in mijn eigen achtertuintje zie ik hoe ook 
hier de natuur mij vol overtuiging de veranderingen van planten en bloemen 
toont. Ook nu veranderen de eerste knoppen tot groene blaadjes. Overgoten 
door een uitbundige zon en een beetje ondersteund door het water dat ik de 
planten royaal schenk. Het jaarlijkse groeiproces van de natuur is weer 
begonnen. Verschillende vogels, die de hele winter al nadrukkelijk in de tuin 
aanwezig waren – waarschijnlijk vanwege het dagelijks aangeleverde voer – 

vliegen af en aan. Het is plezierig om te zien 
dat nu ook mijn kleinere vogelvrienden, zoals 
mus, koolmees en roodborstje, mijn tuintje 
weer hebben weten te vinden. Hierdoor 
‘leeft’ mijn tuin nog vollediger. Grappig is 
ook, dat we sinds enige dagen bezoek 
hebben van een bijzonder gekleurde, maar 
vooral ook vriendelijke duif, die even langs is 
gekomen om wat mee te snoepen. Deze 
middag krijgt hij plotseling bezoek van een 
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kraai, niet bepaald mijn favoriete vogel maar wellicht toch een nuttig dier. In het 
begin bleef de kraai op gepaste afstand van de duif. Komt dat door het verschil in 
grootte? Maar toch pikken ze na enige tijd gezamenlijk uit hetzelfde etensbakje. 
Ondanks hun verschillen kunnen dieren zich blijkbaar met elkaar verbroederen. 
Zelfs als er nog drie van dezelfde zwarte rakkers komen aanvliegen, maakt dat op 
de duif weinig indruk. De duif trekt zich ogenschijnlijk nergens wat van aan en 
gaat met zijn bezigheid verder, namelijk zijn buik vol eten. Opvallend hierbij is dat 
kraaien schrikken van elk geluid en iedere beweging. Dan vliegen ze meteen weg 
en cirkelen rond het dak. Daarna komen ze snel weer terug om verder te gaan 
met het overheerlijke ‘snaaiwerk’. Het valt mij op, dat een duif rustig op zijn 
pootjes trippelt, terwijl een kraai telkens weer schrikachtig opspringt. Wel eens 
opgevallen? Als de duif zijn dagelijkse portie eten binnen heeft gewerkt, vliegt hij, 
waarschijnlijk tot de volgende dag, de strakblauwe lucht in. De kraaien met wat 
restant voedsel achterlatend. 
 
Vanuit mijn ligstoel bekijk ik deze natuurfilm, als passend bij een uitzending van 
Geographic Chanel. Ik bedenk: “Laat de zomer nu maar komen. Die kan mij niet 
lang genoeg duren.” Helaas blijkt deze zeldzame uitschieter van het weer van 
korte duur. Dan volgen regen, wind en zelfs sneeuw, afschuwelijk. De aloude 
weerspreuken blijken ook nu weer te kloppen: ‘maart roert zijn staart’ en ‘april 
doet wat hij wil’. "Maar elk nadeel "heb" zijn voordeel”, voegde nummer 
Veertien een wijsheid toe. Ik kan nu mooi mijn ligstoel, die ik weer heb 

teruggezet in de 
garage, een kleine 
opknapbeurt 
geven. Wat schuren 
en van een nieuwe 
laklaag voorzien, 
zodat mijn trouwe 
tuinstoel 
binnenkort weer 
klaar staat voor 
nuttige werk.  Mij 
comfortabel laten 
liggen dus. 
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Te huur van de buurtvereniging 

 

• Biertafel / picknicktafel (€ 10 per dag) 
• Vier statafels (€ 3 per tafel per dag)  

• Een aanhangwagen (€15 per dag! We verhuren niet meer per dagdeel). 
Let op! Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te spannen. Deze 
wordt niet meegeleverd. 

 
 
Op de website leest u hoe u een van de 
items kunt reserveren: 
www.sportpark2.nl  
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